
St. Stephanusvuur, jaargang 58 nummer 1

Van de redactie . . .

Voorjaar

Onze parochie heeft een samenwerkingsverband met de parochies van 
Beilen en Hoogeveen. Elk jaar vergaderen de redacties van de drie 
parochiebladen één keer samen. Hier worden de verschijningsdata en de 
thema’s van het nieuwe jaar afgesproken. Ook spreken we af om in elk 
nummer een artikel op te nemen dat in alle drie de bladen verschijnt. Voor 
het  jaar 2013 schrijven we daarin weer over diverse afgesproken 
onderwerpen. Dit jaar zijn dat onze koren en onze patroonheiligen. Van 
Hoogeveen hebben we daarnaast nog het onderwerp de geschiedenis van 
de parochie tegoed van vorig jaar. In oude nummers van het parochieblad, 
op onze mooie site, kunt alles nog eens rustig nalezen. 
Verder treft u in dit nummer weer de gebruikelijke rubrieken aan: inleiding 
door één van de pastores (dit keer van de hand van pastor Okonek), de 
parochiekroniek, zaken vanuit het bestuur en vanuit onze eigen parochie. 
En een verslag van het prachtige evenement voor de allerkleinsten in onze 
kerk: het kindje wiegen. We mogen ons als parochie zeer gelukkig prijzen 
dat we een dergelijke grote en enthousiaste groep jongeren in ons midden 
hebben. 
Dit is het voorjaarsnummer, de tijd tussen Kerstmis en op weg naar Pasen. 
Het begin van de vastentijd, en dus ook Aswoensdag, valt in de periode van 
dit parochieblad. Over deze onderwerpen kunt u in dit nummer lezen 
vanuit verschillende invalshoeken. 
Wij staan als parochianen niet alleen in christelijk Meppel. U treft in dit 
nummer dan ook een uitnodiging aan van de Raad van Kerken in Meppel, 
waarvan ook onze parochie deel uitmaakt, om mee te doen aan de 
gezamenlijke invulling van de tijd op weg naar Pasen in de vorm van 
vespers. 
Er staan weer veel lezenswaardige zaken in dit nummer. Ik wens u veel 
leesplezier met de artikelen en verslagen in dit nummer. 

Namens de redactie,
Hannie Hofland 
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Van de pastores . . .

Liturgisch jaar

De tijd door het jaar
Als afsluiting van de kersttijd wordt op de zondag na 6 januari (dit jaar dus 
13 januari) het hoogfeest van de Openbaring des Heren, het feest gevierd 
van de Doop van de Heer. Op de daarop volgende maandag begint de 
eerste liturgische periode met de naam ‘tijd door het jaar’, die loopt tot 
Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd. De tijd door het jaar is een 
periode waarin wij de rijkdom van de liturgie op een eenvoudige wijze 
kunnen beleven, haar kunnen uitdiepen en overwegen, zodat de liturgie zelf 
met heel haar rijkdom in ons vrucht kan dragen. Alles waarmee wij 
overladen zijn in de bijzondere liturgische tijden met de herdenking van de 
verschillende aspecten van het Christusmysterie kunnen we laten bezinken. 
Boven is de liturgische kleur van de tijd door het jaar groen. Dat is de kleur 
van de wasdom en van de levenskracht in het dagelijkse leven. Als men de 
bijzondere liturgische tijden, met name de paastijd, beschouwt als de 
zaaitijd, dan kan men de tijd door het jaar zien als de tijd van de 
geloofsgroei in ons bestaan. Deze wordt ondersteund door de drie 
schriftlezingen op zondag en op de weekdagen door de doorlopende 
lezingen uit de Heilige Schrift.

Geloofsbeleving in het dagelijks leven
Hoe het paasgebeuren in ons persoonlijk leven en dat van de 
geloofsgemeenschap gedurende de tijd door het jaar het best geleefd wordt, 
wordt kort maar duidelijk verwoord in het openingsgebed van zaterdag 
voor Pinksteren:  ‘Almachtige God, geef – vragen wij U – dat wij die de 
viering van het Paasfeest voltooid hebben, in ons leven en levenswijze, ons 
met uw hulp richten naar dit paasmysterie’. Het gaat erom, het heil, het  
geestelijk welzijn, in het paasmysterie aan ons geschonken, in het leven 
van alle dag een plaats te geven en eruit te leven.

Pastor J. Okonek SChr.
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Kroniek . . .

Doopviering in onze parochies
Als u uw kind in een van onze parochies wilt laten dopen, kunt u zich 
aanmelden bij het Inter-parochieel secretariaat (info@rk-parochies.nl), of 
telefonisch ( 0522-252782) op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. 
De doopvoorbereiding is gezamenlijk, waarna er in de afzonderlijke 
parochies wordt gedoopt.

Inter-parochieel secretariaat 

Het secretariaat is al weer even een tijdje bezig. 
We verzorgen onder anderen de telefoon en de mail en ondersteunen het 
pastores team met administratie werkzaamheden. 
Er zijn , sinds wij begonnen zijn, wat dingen veranderd. Namelijk de 
bereikbaarheid, het secretariaat is dagelijks te bereiken per telefoon.

Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9.30 uur tot 11.30 uur
Dinsdag en vrijdag op telefoonnummer 0522 252782 
Maandag tot en met vrijdag op mobiel 06 16943113. 
Ook zijn we begonnen met zitting in Hoogeveen eens in de twee weken.
U kunt de medewerker bereiken op het mobiele telefoonnummer of 
natuurlijk langs komen op Blankenslaan-Oost 2A 7901 BE te Hoogeveen.
Het secretariaat is in de week van 16 tot 24 februari niet bereikbaar 
in verband met vakantie.

Met vriendelijke groet
Regien en Jackie
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St.  Stephanus Parochie te Meppel
Tarieven Parochiële diensten 2013

Huwelijks-, jubileum- of uitvaartdienst €     400,=
Begrafenis- of crematiedienst €     300,=
Een dubbel tarief kan van toepassing zijn voor bovenstaande 
diensten, indien men de parochie niet of niet voldoende financieel 
ondersteund heeft.  

Aankoop familiegraf  periode 20 jaar, 4 personen (2x2) €  2.750,=
Aankoop partnergraf periode 20 jaar, 2 personen naast elkaar €  2.250,=
Aankoop dubbelgraf    periode 20 jaar, 2 personen boven elkaar €  1.500,=
Aankoop enkelgraf   periode 20 jaar, 1 persoon €  1.250,=
Aankoop kindergraf periode 20 jaar €     750,=
Aankoop urnengraf periode 20 jaar, max. 2 asbussen €     950,=
Aankoop nis urnenmuur, inclusief voorplaat €     995,=
2e bijzetting asbus in urnenmuur €     200,=
Verlenging grafrecht 20% van de huidige prijs
Reserveren graf , periode 10 jaar, niet mogelijk voor urnennis €     100,=
Verlenging reservering graf, periode 10 jaar €       75,=

parochianen: derden
Advertentie in parochieblad ¼  pagina €    60,= €    75,=
Advertentie in parochieblad ½ pagina €  110,= €  150,=

Misintenties €    10,=

Verhuurtarieven parochianen: derden:
Parochiezalen per uur €    10,= €    15,=
Parochiezalen per dagdeel €    35,= €    50,=
Kerkruimte per dagdeel €    75,= €  100,=

Koffie per kopje/beker: €      0,20 €      0,50

Afdrukken Risograph:  
per master  € 0,60 en per vel papier € 0.06 (incl.papier)
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Van het bestuur . . . 

Collecteopbrengsten:

Datum          1  e           2  e              Bijzondere 2  e   collecte  

11/11       70,20   59,30
18/11       92,08   79,55
25/11     103,26   66,47
2/12       93.04 190,17 Adventsactie Malawi
9/12       73,62 182,00 Adventsactie Malawi
16/12       84,62 157,92 Adventsactie Malawi
23/12       64.84 259.25 Adventsactie Malawi
24/12 19.00 uur  360,91 338,39 Adventsactie Malawi
24/12 22.00 uur  269,86 309,71 Adventsactie Malawi
25/12     133,23 113,65 Adventsactie Malawi
30/12       99,94   96,73
6/1     120,37   87,66

De 1e collecte is altijd voor de eigen parochie en de 2e collecte t.b.v. de 
liturgische benodigdheden, tenzij er een speciale collecte voor een goed 
doel is.

De totale opbrengst voor de bouw en aanschaf van de sanitaire voorziening 
bij onze zusterparochie te Malawi bedraagt: € 1.551,09. Alle gevers 
hartelijk dank voor dit mooie resultaat, Annet Hofland zal verheugd zijn.

Collectedoel komende periode:

13 februari t/m 31 maart: Vastenactie - Honduras

Vasten is delen met mensen die het minder hebben. Dit jaar besteden we 
extra aandacht aan migranten in het Midden-Amerikaanse Honduras. 
Zuster Valdete vangt teruggestuurde migranten liefdevol op en helpt hen 
weer op weg. Ze maakt vrijwel dagelijks hartverscheurende situaties mee. 
Ze wanhoopt echter nooit: “Als ik deze mensen in hun ogen kijk, wil ik 
hen hoop geven, want ik zie kinderen van God.”
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Tienduizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede, de 
uitzichtloosheid en het geweld in Honduras. Ze gaan op weg naar de 
Verenigde Staten, hun ‘Beloofde Land’, op zoek naar een toekomst en een 
menswaardig bestaan. Slechts een paar procent van de migranten bereikt de 
VS voor een leven als illegale werkkracht. De anderen worden opgepakt en 
teruggestuurd. Ze komen ontgoocheld, beschadigd, beroofd en gewond 
terug. Als ze de reis tenminste hebben overleefd.

In de media worden we regelmatig geconfronteerd met het drugsgeweld in 
landen als Guatemala, Honduras en Mexico. Minder bekend is dat jaarlijks 
honderdduizenden mensen de armoede en uitzichtloosheid in hun land 
achter zich willen laten door uit te wijken naar de Verenigde Staten. Ze 
willen er voor zichzelf en hun gezin een betere toekomst vinden. Hun 
‘American dream’ blijkt in het overgrote deel van de gevallen echter een 
regelrechte nachtmerrie te zijn. De reis naar de Verenigde Staten is 
letterlijk levensgevaarlijk: een kwart van de migranten raakt gewond, 
invalide of overleeft de tocht niet. Velen halen de grens niet. Ze komen 
berooid terug, verkracht, beroofd, bedrogen, bedreigd... Degenen die het 
wel halen, lopen grote kans te worden opgepakt en teruggezonden. En dan 
begint alles weer van vooraf aan.

Reis naar Boedapest 13 - 21 mei 2013:

Zoals u reeds in het vorige parochieblad hebt kunnen lezen gaat
KBO Meppel op reis naar Boedapest en omgeving.
Voor belangstellenden wordt een informatieavond gehouden op 
donderdag 
17 januari om 20.00 uur in de parochiezaal van onze kerk.

Er is dan gelegenheid tot vragen stellen en tevens kunnen we 
kennismaken 
met onze chauffeur / reisleider. Daarna kunt u zich definitief opgeven.
 
Voor meer informatie:
Gerda Klaassen-Rosenbrand tel.: 0522-244082 of
Ria Claassen-Spaan tel.: 0522-252601
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Van de werkgroepen . . .

Berichten van de werkgroep Liturgie

Vasten (bron: rkk.nl)

Vasten is het doelbewust bewust afzien van voedsel of andere geneugten, 
om zo ontvankelijker te worden voor de boodschap van Gods liefde. Het is 
één van de belangrijkste vormen van boetvaardigheid in de katholieke 
Kerk. 

Oproep
Jezus Christus plaatst iedere mens voor een radicale, maar existentiële 
keuze. Christus brengt de blijde boodschap van het Rijk Gods, en het is aan 
iedere individuele mens om die boodschap aan te nemen of te verwerpen. 
Christus roept op tot bekering: hij vraagt de mens om zich vrij te maken 
van alle zonden, preoccupaties en beslommeringen die de weg tot het Rijk 
Gods versperren. 

Bekering en boete
De Kerk heeft steeds geleerd, dat bekering niet eens en voor altijd gegeven 
kan zijn, maar steeds opnieuw moet worden beleefd en nagestreefd. De 
gelovige christen zondigt immers regelmatig, en raakt daardoor het zuivere 
zicht op God kwijt. Hij moet zich steeds opnieuw bekeren, en boete doen 
voor zijn misstappen. De christen kan zijn boetvaardigheid op 
verschillende manieren uiten. De Schrift en de kerkvaders leggen vooral op 
drie vormen de nadruk: het gebed, de aalmoes en het Vasten.

Niet van brood alleen
Joden en christenen laten zich bij het vasten graag inspireren door een 
bekend citaat uit de Bijbel. Wanneer Mozes in de woestijn zijn volk uitlegt 
waarom God hen honger heeft laten lijden zegt hij namelijk: "Hij wilde u 
daardoor laten beseffen dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van 
alles wat uit de mond van de Heer komt" (Deuteronomium 8, 3; zie ook 
Matteüs 4, 4 en Lucas 4, 4). De boodschap is duidelijk: door het eten tot 
een minimum te beperken maakt de mens zijn geest vrij, en kan hij het 
woord van God weer zuiver vernemen.
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Oude Testament: Grote Verzoendag
Het vasten was al bij de joden bekend. In het Oude Testament wordt één 
algemeen voorgeschreven vasten- en boetedag genoemd: de Grote 
Verzoendag, Jom Kippoer (Leviticus 23, 27). Jom Kippoer wordt tot op de 
dag van vandaag in het Jodendom gevierd. Misjna, een verzameling joodse 
godsdienstige wetten die in de 3e eeuw bijeen zijn gebracht, schrijft voor: 
"Op Grote Verzoendag is het verboden te eten en te drinken, zich te wassen  
en zich te zalven, schoenen aan te trekken en echtelijke gemeenschap te 
hebben". (Misjna VIII,1).

Geen uiterlijk vertoon!
Jezus heeft een uitgesproken mening over vasten. Voor Hem hangt vasten 
direct samen met bidden tot de Vader én met liefde voor en 
Rechtvaardigheid jegens medemensen. Hij waarschuwt uitdrukkelijk tegen 
uiterlijk vertoon, tegen mensen die alleen maar vasten om gezien te 
worden: "Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht zoals de 
schijnheiligen, want zij vertrekken hun gezicht om met hun vasten op te 
vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als jij 
vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht, opdat het bij de mensen niet 
opvalt dat je vast, maar wel bij je Vader, die in het verborgene is; en je 
Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen" (Matteüs 6: 16-18). 

Vroege christenen
In de Handelingen en de Brieven zien we dat de eerste christenen in 
navolging van Jezus vasten en bidden steeds samen laten gaan. Vasten en 
bidden gaan dikwijls vooraf aan belangrijke stappen. Zo zond de kerk van 
Antiochië Paulus en Barnabas met vasten en bidden uit (Handelingen 13, 
2-3), en werden de oudsten van een gemeente met gebed en vasten in hun 
ambt bevestigd (Hand. 14, 23). Paulus noemt "dagen zonder eten" als één 
van de dingen waaraan "dienaren Gods" herkend kunnen worden (2 Korin-
thiërs 6:5). 

Vastendagen in de vroege Kerk
De vroege christelijke Kerk nam de joodse praktijk om tweemaal per week 
een dag te vasten over, maar plaatste de vastendagen op woensdag en 
vrijdag, in plaats van op maandag en donderdag. De woensdag herinnerde 
namelijk aan het verraad door Judas, de vrijdag aan het lijden en de dood 
van Jezus. Sommige streken kenden een derde wekelijkse vastendag: de 
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maandag of, als voorbereiding op de zondag, de zaterdag. Op deze 
vastendagen at men op zijn vroegst pas om drie uur 's middags. 

Paasvasten
Vasten als voorbereiding op Pasen werd vroeg in de tweede eeuw gangbaar. 
Aanvankelijk vastten christenen de drie dagen vóór Pasen, later werd dat 
uitgebreid naar de hele Goede Week. Pas op het einde van de derde eeuw 
kwamen de veertig dagen voor Pasen in zwang als een doorlopende tijd 
van vasten en boete. Gedurende de drie laatste dagen van de 
Veertigdagentijd onthield men zich volledig van voedsel. 

Samenleven in kloosters
Toen een aantal asceten zich na verloop van tijd bij elkaar ging voegen, 
ontstonden leefgemeenschappen: de eerste kloosters. Om het samenleven 
mogelijk te maken werden regels gesteld. Een van de eerste regels voor het 
leven in een Klooster is de Regel van Benedictus uit 530. Deze regel wil in 
het vasten lichaam en geest met elkaar verbonden houden, geheel in de 
traditie van het Jodendom. De regel van Benedictus heeft tot op de dag van 
vandaag grote invloed.

'Vrijdag Visdag'
De katholieke Kerk heeft tot ver in de twintigste eeuw vastgehouden aan 
uitgebreide vastenpraktijken, gefixeerd in gedetailleerde voorschriften. 
Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen het echte vasten, waarbij in 
beginsel slechts een maaltijd per dag werd gebruikt, en de zogeheten 
'onthouding'. Onder meer alle vrijdagen waren 'dagen van volledige 
onthouding', waarop de gelovige werd geacht geen vlees van de dieren van 
het land te eten. Als vlees verboden was, en er toch gewoon gewerkt moest 
worden, hoe dan op krachten te blijven? Het antwoord was eenvoudig: 
door vis te eten. Vandaar dat Vrijdag voor katholieken lange tijd een Visdag 
was.

'Modern vasten'
Doordat de Nederlandse bisschoppenconferentie de invulling van de 
vastenplicht in de veertigdagentijd aan de gelovigen overlaat - zolang ze 
zich maar duidelijk in bepaalde genoegens beperken - is er in de afgelopen 
jaren een uitgebreide praktijk van 'alternatief vasten' gegroeid. Gelovigen 
laten bijvoorbeeld de TV veertig dagen uit, beloven niet meer de hele 
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avond te internetten, of zweren voor veertig dagen het snacken af. 
Ofschoon er in veel gevallen van vasten in de traditionele zin geen sprake 
meer is, wordt in de kerkelijke media in dit verband graag van 'moderne 
manieren van vasten' gesproken. Onder meer de kerkelijke omroep RKK 
besteedt met enige regelmaat op televisie, radio en internet aandacht aan 
het moderne vasten. 

Aswoensdag (bron: rkk.nl)

Aswoensdag is de eerste dag van de veertigdagentijd. Op deze dag zet de 
priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen 
aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. Aswoensdag is een 
verplichte vastendag.

Paasvasten
In de katholieke Kerk werd het in de 2e eeuw gangbaar om ter 
voorbereiding op Pasen te Vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen 
de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd dat uitgebreid naar 
de hele Goede Week. Pas op het einde van de derde eeuw kwamen de 
veertig dagen voor Pasen in zwang als een doorlopende tijd van vasten en 
boete, naar analogie van de veertig dagen die Jezus zelf vastend in de 
woestijn had doorgebracht. Gedurende de drie laatste dagen van de 
Veertigdagentijd onthield men zich volledig van voedsel.

Aanvang veertigdagentijd
Omdat in de Kerk op zondagen niet werd gevast bepaalde Paus Gregorius 
de Grote (590-604) dat de Veertigdagentijd voortaan 46 dagen voor Pasen 
moest aanvangen. Zo bleven er, na aftrek van de zondagen, tot Pasen 40 
werkelijke vastendagen over. Door de bepaling van Gregorius de Grote 
ving de de veertigdaagse Vasten voortaan aan op een woensdag: de 
Aswoensdag.

Askruisje
Op Aswoensdag ontvangt de gelovige in de Mis die het officiële begin van 
de veertigdagentijd markeert, het zogeheten ‘askruisje’. De priester zet met 
as op het voorhoofd van de gelovige een kruisje, ten teken dat hij een tijd 
van bezinning, bekering en boete ingaat.
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Stof
Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen iedere 
gelovige afzonderlijk: 'Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult 
wederkeren'. Deze tekst is gebaseerd op het ‘doodvonnis’ dat God na de 
zondeval over de mensheid uitsprak (Genesis 3,19). Soms gebruikt de 
priester een andere formule: 'Bekeer u en leef volgens het Evangelie'. Deze 
formule is minder gangbaar, maar ook zeer toepasselijk.

Openbare boete
De huidige Aswoensdag-praktijk is een verkorte versie van de 
asbestrooiing die in de vroege Middeleeuwen openbare zondaars ten deel 
viel. Zondaars die volgens kerkelijk recht of kerkelijk gebruik een 
openbare boetedoening was opgelegd, werden op Aswoensdag tijdens een 
indrukwekkende plechtigheid met gewijde as bestrooid. Daarna werden zij 
door de priester naar de deur geleid en de kerk uit gestuurd, zoals de eerste 
mensen vanwege zijn zonde uit het paradijs werden verdreven. Tot Witte 
Donderdag werd de boetelingen de toegang tot de kerk en deelname aan de 
eucharistie ontzegd. In de 11e eeuw raakte de openbare boetedoening in 
onbruik. Voortaan werden op aswoensdag alle gelovigen met as bekruist, 
vanuit de gedachte dat alle mensen zondigen ten opzichte van God en hun 
naasten.

Namens de werkgroep Liturgie wens ik u een welbewuste vastentijd toe.

Taco Hofland.
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Werkgroep contactpersonen

De werkgroep contactpersonen probeert contacten te leggen en te 
onderhouden vanuit de parochie naar de parochianen, maar  we zijn ook 
aanspreekpunt van de parochiaan naar de kerk toe.   

Dit doen we o.a. door op zieken/bejaarden en kraambezoek te gaan, 
rouwenden te steunen en nieuwkomers in onze parochie welkom te heten. 
In verschillende wijken van Meppel en omringende dorpen zijn er 
contactdames waar U zich kunt melden als U om welke reden dan ook 
bezoek wilt of vragen heeft. Ziet U dat in Uw omgeving iemand is die 
aandacht of bezoek nodig heeft, hebben wij graag dat U dit ook doorgeeft, 
want niet iedereen meld zichzelf. Hieronder vindt U de lijst met namen van 
de contactpersoon van Uw wijk die U gerust kunt bellen. Hopelijk kunnen 
we iets voor U betekenen.

Koedijkslanden A. Hertsenberg        0522   256694
B. Flederus 259701
M. Faber 241791

                        A. van Dijk 260650
Bergierslanden M. Faber 241791
Oosterboer-EzingebuurtA. van Houten 262603

A. Schobben 263198
Haveltermade M.J. Westra 252766
Centrum J. Knape 259726

M. Mentink 256852
T. Withaar 244383

Wanneperveen M. Leeuw 281473
De Wijk-Koekange D. Helmich 443195
Staphorst B. Boldewijn 463035
Nijeveen S. Evers 491988

M. Schiphouwer 491194
Havelte-Uffelte E. Smid  0521    350422
Ruinerwold F. Huser 481550
Reggersoord-Schiphorst A. Pragt 253909
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Onze kerken

In de rubriek “Onze Kerken” staat steeds een onderwerp centraal waarover 
door ieder van de drie parochies uit het samenwerkingsverband (Beilen, 
Hoogeveen en Meppel) wordt verteld in drie opeenvolgende nummers van 
alle drie de parochiebladen. We starten dit jaar 2013 met het onderwerp 
“Koren” en als eerste is het nu de beurt aan het Stephanusvuur uit de 
parochie Meppel om daarover te berichten. 
Door Hannie Hofland

De koren in de parochie Meppel: drie is soms meer dan vier!

Op dit moment heeft de parochie van St. Stephanus in Meppel drie koren. 
Dit zijn het kinderkoor De Stephannootjes onder leiding van Martine 
Lucassen, het jongerenkoor, op dit moment zonder dirigent, en het 
gemengd koor, die sinds afgelopen voorjaar Jos Bouman als dirigent 
hebben. 

Het kinderkoor.
Het kinderkoor is een aantal jaren geleden ontstaan, toen steeds meer 
katholieke kinderen niet meer op de katholieke basisschool zaten. Er waren 
kinderen in de parochie die eerste communie deden en de 
kinderwoorddiensten regelmatig bezochten. Zij wilden, net als de kinderen 
van de katholieke Mgr. Niermanschool, ook hun bijdrage leveren aan de 
vieringen. En zo ontstond vanuit het initiatief van een aantal enthousiaste 
ouders het huidige kinderkoor. Onder de bezielende leiding van Martine 
Lucassen zien wij de kinderen elke maand zingen in de zondagsviering en 
we constateren dat er een stijgende lijn zit in het zangvermogen van deze 
zeer enthousiaste groep met soms nog heel jonge kinderen. De laatste keer 
zagen we een jongen die uit volle borst alles meezong, en uit volle 
overtuiging! Martine vertelde later dat hij alles uit het hoofd kende, omdat 
hij zo jong is dat hij nog niet kan lezen! Een dergelijk enthousiasme slaat 
natuurlijk over op de mensen in de kerk en dan ontstaat er een mooie 
wisselwerking tussen de kerkgangers en de koorleden. Een prachtig 
voorbeeld van samen kerk zijn!
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Het jongerenkoor.
In de jaren ’80 en ’90 hadden wij in Meppel een groot jongerenkoor dat 
flink aan de weg timmerde. Ze luisterden vele diensten op en trokken met 
hun werk en hun onderlinge gezelligheid vele jongeren naar onze parochie. 
Het niveau van dit hele koor lag hoog. Zij deden ook mee aan landelijke 
wedstrijden voor jongerenkoren en ooit hebben zij daarbij in het Brabantse 
Rijsbergen een tweede prijs in de wacht gesleept. Een topprestatie!
Later liep het ledenaantal fors terug; de leden werden ouder, kregen eigen 
gezinnen en er was onvoldoende aanwas van nieuwe leden. Een kleine 
groep jongeren van toen, trouwe parochianen vanaf hun jonge jeugd, nam 
de handschoen op en zij hebben zo een doorstart van dit koor 
bewerkstelligd. Het is nu een kleinere groep, maar ze staan nog goed hun 
mannetje (en vrouwtje!) en luisteren menige viering op met eigentijdse 
religieuze muziek. Ook dragen zij bij aan de voorbereidingen van de 
diensten met de voorgangers en leveren zij zelf uit hun midden de 
benodigde lectoren voor de betreffende vieringen. Het is ook de groep die 
de afgelopen jaren door middel van een uitgebreid musicalverhaal vorm 
gaf aan het Kindje Wiegen bij ons in de kerk, de kerstviering voor de 
allerkleinsten op de middag van eerste kerstdag. 

Het gemengd koor.
Op een dinsdagavond in december, zie ik op het altaar een groep 
parochianen met de armen zwaaien alsof zij bezig zijn met hun 
ochtendgymnastiek. Het is het begin van de laatste repetitie van ons 
gemengd koor vóór de kerstnachtdienst. Ze vervolgen met het zingen van 
bijzondere teksten als noenoenoe, neeneenee, jajaja, en malagamalaga. Dit 
alles is de voorbereiding op het zingen van bekende kerstliederen en de 
vaste misonderdelen uit de Deutsche Messe van Schubert. 
Na het vertrek, afgelopen voorjaar, van dirigente Tera van den Heuvel, nam 
het jonge koorlid Jos Bouman na een dirigentencursus de handschoen op 
en werd hij koorleider. In de repetitie zie ik hem als dirigent duidelijk 
muziektempo en tekst aangeven. Hij krijgt onderweg ook tips en 
aanwijzingen van ervaren koorleden, als het tempo op hol dreigt te slaan of 
als men vreest dat de verstaanbaarheid onvoldoende is. Jan Uiterwijk, de 
vaste organist van dit koor, draagt bij de repetitie achter de piano zijn 
professionele steentje bij aan het werk van dit koor. We noemen dit het 
gemengd koor, omdat het ooit ontstond in een tijd dat er sprake was van 
een dameskoor en een herenkoor. Toen men in het dameskoor voor de 
kerstviering van 1988 het repertoire wat wilde uitbreiden, vroegen al die 
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vrouwen of hun mannen voor een keer wilden meedoen en zo ontstond een 
gelegenheids-gemengd koor. Dit beviel zo goed dat het nu nog bestaat. 
In de pauze bij de koffie en thee hoor ik in de gesprekken met diverse 
koorleden dat een zangkoor in de kerk altijd werkt in het spanningsveld 
van het niveau van uitvoering aan de ene kant, en het zangplezier en het 
sociale karakter van het koorlidmaatschap aan de andere kant. Van zowel 
degene die als langste lid is van dit koor, Tonnie (sinds 1980), als van 
degene die het kortst lid is (sinds juni 2012), Madlen, hoor ik dat plezier en 
gezelligheid hier hoog in het vaandel staan, terwijl men in prettige 
samenwerking toch naar een zo hoog mogelijk zangtechnisch niveau 
streeft. 
Tonnie draagt samen met twee andere koorleden zorg voor de liederenkeus 
in samenspraak met voorganger, organist en dirigent. Zij zorgt voor vele 
organisatorische zaken. 
Madlen had eigenlijk nooit over koorlidmaatschap nagedacht. Zij is 
afkomstig uit Irak en heeft als moedertaal het Arabisch. Door Tera werd zij 
gevraagd om mee te komen zingen. Zij is begonnen en vindt het heel leuk, 
vooral zo voor het kerstfeest. Dit belangrijke feest, zo stelt zij, wordt door 
veel mensen gedragen en beleefd. 

Dit koor heeft ook een probleem: ze hebben te weinig koorleden en dan 
vooral te weinig mannen. Van de mannenstemmen hebben ze nu nog wel 
een aantal bassen, maar nog slechts één tenor. Dit betekent in de praktijk 
dat ze geen vierstemmige stukken kunnen zingen. Zij moeten zich dus in 
de keuze van hun repertoire beperken tot driestemmige werken. Daarom 
viel voor de kerst ook hun keuze op de Deutsche Messe van Schubert. Men 
had kunnen zeggen dat er zonder voldoende tenoren geen bestaansrecht 
meer was voor een gemengd koor, maar men koos ervoor om door te gaan 
en dan maar over te gaan op driestemmige werken. Zo werd drie (stemmen 
in het koor) dus meer dan vier (koor opheffen wegens gebrek aan 
tenoren)! U begrijpt wel dat als u tenor bent en dit stuk leest, dat u dan van 
harte welkom bent op elke dinsdagavond van 19.45-22.00 in onze kerk als 
nieuw koorlid! Andere stemmen als nieuwe leden zijn trouwens ook 
welkom, hoor.

Nog een keer: drie is soms meer dan vier.
We hebben dus drie koren in de Stephanusparochie in Meppel. Maar soms 
is er een uitvaart, een trouwerij, of gewoon een bijzondere viering (bv. 
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afgelopen eerste kerstdag in de ochtendviering) dat we niet één van deze 
koren kunnen inroosteren. Dan vormen een aantal koorleden van de 
verschillende koren, of soms zelfs alle leden van alle koren, samen een 
gelegenheidskoor om deze diensten met hun zang luister bij te zetten. Deze 
inzet is natuurlijk geweldig en maakt onze parochie rijker als 
gemeenschap. En zo hebben we nog een keer de rijkdom van drie is soms 
meer dan vier!

Meppel . . .
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WIST U DAT….
 de parochiewebsite in 2012 bijna 24.000 keer bezocht is
 de drukste dag donderdag 12 april was met 529 bezoeken 
 u altijd het allerlaatste nieuws op de site kunt vinden 
 er nog veel meer te vinden is zoals:

◦ de data van de kerkelijke feestdagen
◦ bouwstijlen en functies van kerken
◦ schietgebedjes en de zegenbede van Saint Patrick
◦ over engelen en over de rozenkrans
◦ de Kruisweg en ook de Engel des Heren
◦ tradities en gebruiken die betrekking hebben op het 

(Katholieke) geloof
 er nu ook een nieuwsarchief op de site te vinden is
 oude parochiebladen nog een keer gelezen kunnen worden via de 

site
 er een uitgebreid fotoarchief bestaat
 er ook een plattegrond van onze kerk op de site staat
 en dat u hier bij tal van onderdelen een foto en een beschrijving 

kunt vinden
 er nog een eindejaarspuzzel op de site staat
 werkgroepen ook mededelingen via de website kunnen doen
 als u wilt reageren, dat zeer op prijs wordt gesteld

◦ bijvoorbeeld als u iets mist, of niet kunt vinden
◦ of als u een eigen inbreng heeft

 u kunt mailen naar: webmaster@rkkerkmeppel.nl
 u ook het reactieformulier op de site kunt gebruiken
 of gewoon een briefje afgeven in de kerk
 het adres www.rkkerkmeppel.nl  is 

WIST U DAT….  
het hoog tijd wordt dat O Q (of U 2) een kijkje op de site neemt ?
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Kindje Wiegen ook deze keer een succes

Kindje Wiegen, de kerstopvoering die de laatste jaren door ons jongeren 
gedaan wordt, heeft ook dit jaar weer vele bezoekers en een record aantal 
kinderen getrokken. Voorafgaand hebben wij ons ingezet om een nieuw 
script en nieuwe teksten voor liedjes te schrijven en spelers in te delen. We 
waren blij dat er 19 jongeren samen met het kinderkoor de Stephannootjes 
bereid waren om kerstmis met iedereen te vieren.
Zoals altijd zijn Jozef en Maria de twee personen die het meeste voorko-
men in het verhaal. Samen met engelen, herders en koningen, en natuurlijk 
ook de keizer die zijn omroeper eropuit stuurt voor een volkstelling, 
beelden zij het verhaal uit voor de allerkleinsten. De alleroudsten konden 
hier weer van meegenieten.
Door de positieve reacties worden de spelers elk jaar weer gestimuleerd om 
door te gaan met deze activiteit. En komende kerst wordt Kindje Wiegen 
voor de tiende keer op deze manier uitgevoerd. We zijn van plan om nog 
meer aandacht aan Kindje Wiegen te besteden en er een speciale editie van 
te maken, waarin alle nieuw bedachte aspecten uit de afgelopen jaren 
voorkomen.

Else, Irina en Marthe
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“2013: een nieuw hart?!”

27 januari 2013 om 19.00u
Rooms-katholieke Kerk te Meppel
Ds. Wilbert Dekker
M.m.v. Gospelkoor Light Tunes uit Steenwijk

Dacht jij dat op 21 december 2012 de wereld zou vergaan? 
Of vormde het einde van de Maya-kalender voor jou juist een teken van 
een nieuw begin? 
En in hoeverre kun jij vanuit een nieuw begin jouw hart verspreiden en 
uitstralen? 
Die vragen staan centraal tijdens de eerste IJC-dienst van 2013: 27 
januari a.s. Ds. Wilbert Dekker neemt je tijdens de IJC-dienst mee in deze 
korte overdenking. 
Ook het gospelkoor Light Tunes uit Steenwijk laat jou door middel van 
swingende liederen stil staan bij deze vragen. 

Ben je nieuwsgierig of lijkt het je interessant? Kom dan ook!
Noteer de datum 27 januari om 19.00u in je agenda!

Blijf op de hoogte van het actuele nieuws van de IJC-diensten via 
www.facebook.com/ijcmeppel
 
Graag tot dan! 
IJC commissie 

R A A D  V A N  K E R K E N 
         Werkgroep “Oecumenisch vieren”

De Werkgroep “Oecumenisch Vieren” van de Raad van Kerken in Meppel 
wil u graag uitnodigen deel te nemen aan de vieringen en vespers in de 
veertigdagentijd.
Het thema van de vieringen en de vespers is “Delen om te groeien”, een 
project van de Vastenaktie. Het hongerdoek is geschilderd door de 
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kunstenares Etji Stih en heet “Hoeveel broden hebben jullie?”. De collecte 
tijdens de vespervieringen is bestemd voor “Even minderen voor een 
ander”. 

De 1ste viering is de Aswoensdagviering op 13 februari om 19.00 uur in de 
R.K. Kerk, Comm. de Vos van Steenwijklaan 30. Tijdens deze viering 
wordt het askruisje uitgedeeld.

Dan volgen 5 vespers in de Grote- of  Maria Kerk telkens om 19.00 uur en 
wel op:
-  dinsdag  19 februari, verzorgd door de Vrije Evangelische Gemeente
-  dinsdag  26 februari, verzorgd door de wijkgemeente Stad en Landen van 
de PGM
-  dinsdag  5 maart, verzorgd door het Leger des Heils
-  dinsdag  12 maart, verzorgd door de Doopsgezinde- en Remonstrantse 
Gemeente
-  dinsdag  19 maart, verzorgd door de Oec. Wijkgemeente Het Erfdeel van 
de PGM
-  dinsdag  26 maart is er een uitvoering van een concert in de Grote- of 
Maria Kerk  
Wat is de bedoeling van een vesper? Het is een insnijding in de 
werkweek om zich te bezinnen op de lijdende Christus. Staat in de 
zondagse eredienst de verkondiging centraal, een vesper is vooral 
een  moment van stilte, bezinning en inkeer. Wat is dat belangrijk: 
stil zijn voor God, je richten op het lijden van Christus en de nood 
van mens en wereld. 

Op Stille Zaterdag (30 maart) vindt dan om 10.00 's morgens het 
oecumenisch Morgengebed plaats in de Grote Kerk, waarin we stil 
staan bij de dood van Jezus.
Mogen deze vieringen en vespers bijdragen tot een verdieping van 
uw geloof.
Wij hopen samen goede vieringen en vespers te hebben.

De Werkgroep “Oecumenisch Vieren” van de Raad van Kerken te 
Meppel.
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Wat kan JIJ doen?

Teken of schrijf op het blad waar jij in de vastentijd op wilt letten.
Kleur en maak mooi, knip uit en hang de bloem op.
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  Opmerkelijke initiatieven 
  op facebook 

Ben jij jong of voelt u zich jong en hebt u/jij een facebookpagina?
Hebt u er geen dan is dit misschien een goede reden om er een aan te 
maken:

Facebookgroep Katholieke gezichten van start

Veel mensen verlaten de r.k.-kerk op dit moment, vaak uit verdriet om het 
leed dat is aangedaan of uit frustratie over uitlatingen van grondpersoneel 
uit naam van de kerk.

En dan vinden we - naast begrijpelijk - ook vooral erg jammer. Er is 
immers zoveel moois in de kerk te vinden. Sommige van onze 
medekatholieken geven dat verdriet om zoveel kerkverlaters uiting door 
hen dan maar met naam en foto achter in de kerk te hangen.

Wij draaien het om. Wij zetten onze naam en onze foto op deze groep. 
Omdat we katholiek blijven. Om de kerk mooi en liefdevol te maken. Een 
plek waar nooit meer iemand uit weg wil.

Wordt lid van deze Facebookgroep 'Katholieke gezichten', en toon je 
katholieke gezicht van je beste kant. Dat kan door een portretfoto van jezelf 
te uploaden in deze groep. Nodig medekatholieken uit dit ook te doen. 
Samen kunnen we het vriendelijke gezicht van de kerk laten zien.

Doe je ook mee?

Katholieke Gezichten is een initiatief van Eric van den Berg en Frank 
Bosman. Je kunt meedoen via 
https://www.facebook.com/groups/katholiekegezichten

Katholieke vragenservice ‘Vraag de priester’ gestart op Facebook 
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Drie priesters zijn een webcaredienst op Facebook gestart. Onder de naam 
‘Vraag de priester’ kan iedereen vragen stellen over het rooms-katholieke 
geloof.

‘Vraag een priester’ is een pagina waar katholieken en niet-katholieken 
vragen kunnen stellen over zaken van geloof, moraal en religieuze leer. De 
pagina is bedoeld ter informatie en niet belerend of debat georiënteerd’ 
schrijven de initiatiefnemers. 

De facebookgroep is te vinden op 

https://www.facebook.com/VraagDePriester

Bron: Isidorusweb.nl

Ter inspiratie:

'Geef ons heden ons dagelijks brood...'

Wij kunnen tot God gaan
en bidden voor brood:

maar dan ontvangen we
meel in onze linkerhand en

gist in de rechterhand
en een opdracht tot kneden…

…het leven samen kneden
totdat het

‘als levend brood’
uit onze handen komt,

als Hoop, als Vertrouwen,
als Wijsheid en als Liefde
die wij mogen schenken

aan wie het broodnodig heeft…

Felicia Dekkers.
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Belangrijk

Bereikbaarheid Pastor Gies

Werktelefoon thuis: 0561-618290 (graag inspreken)
Dinsdag t/m vrijdag kunt u overdag ook bellen in Meppel, waar zij 
regelmatig (tussen de middag) bereikbaar is. tel.: 0522-252782.
Voor niet dringende zaken kunt ook mailen: pastorgies@rkkerkmeppel.nl

Vrije dag pastor  Gies
Pastor Gies heeft op maandag haar vrije dag.

Vriendelijk verzoek om de pastor niet op haar vrije dag te storen.
Voor dringende zaken wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Contactpersoon onderhoudswerkzaamheden kerkgebouw
John Pragt, L.O.-laan 4, 7943 CW Meppel, 0522-253909

Beheerders kerkgebouw
Herman Knape, Tweeloo 13, 7942 AV  Meppel, 0522-259726
Piet Lakerveld, Heerengracht 7c, 7941 JH  Meppel, 0522-261490 

Beheerder van de begraafplaats “Hesselingen”
Jan Faber, Luzernevlinder 60 7943 TE Meppel,  0522-241791

Het volgende Stephanusvuur komt uit op 6 maart.

Voor het nummer “Pasen” van het Stephanusvuur jaargang 58-2 moeten 
de bijdragen vóór 27 februari bij de redactie zijn.
De geldigheid van dit blad loopt van 6 maart tot 24 april.
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